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De opvoeding van een boosaardig genie 
  door Gerhard Lauck 

 

Deel 4 

 

Hoofdstuk Twee 

Politiek activist 
  

Mijn eerste avond in het vaderland 
  

   Het was mijn allereerste dag in het Oude Land. Ik was bij een van mijn allereer-

ste contacten in de ondergrondse verzetsbeweging. Zijn naam was Walter. We 

maakten een wandeling door een veld. Het was een nacht met veel sterren. Ik zak-

te door mijn knieën, bukte, raapte een handvol aarde op en kuste zachtjes de aarde 

van het voorouderlijke moederland. 

  

Later sprak hij deze woorden: 

  

We komen uit het niets 

En we zijn niets. 

Maar we zijn er! 

  

   Walter was een doorgewinterde vrijheidsstrijder. Hij was meer dan eens gear-

resteerd door de communisten. Toch weigerde hij de handdoek in de ring te gooi-

en. 
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   Hij was geen hoogopgeleide man. Hij was ook niet rijk. Zijn toilet was een bi-

jgebouw. De keukenkachel zorgde voor de enige verwarming. Ik herinner me dat 

ik daar met zijn gezin zat en de zwarte kat van zijn dochter aaide die "Me Lady" 

heette. Het deed me denken aan het verhaal van mijn vader over zijn jeugd in een 

huis met hetzelfde verwarmingssysteem. 

   Aan de andere kant had een van zijn vrienden, ook een oude SA-man, een 

wijngaard! De wijn die we daar kochten zat in een fles zonder etiket, maar hij 

smaakte goed en was goedkoop. Ik nam vaak een paar flessen mee als ik Hans be-

zocht in het noorden van Sleeswijk-Holstein. (Ik noemde dit betaling voor zijn 

vrouw die mijn was deed!) Ik kocht daar dan "Korn" (heldere whisky) of rum en 

bracht het mee voor Walter. 

   Bovendien waren al zijn borden en zilverwerk originelen uit het Derde Rijk, 

compleet met adelaar en hakenkruis. Hierdoor smaakte het eten extra goed! Hun 

geldwaarde zou vandaag de dag aanzienlijk zijn voor een verzamelaar. 

   Ik herinner me ook de anderen in onze kleine kring. Manfred, Horst, Willi, Katja 

en Albert in de Verenigde Staten. Ze speelden allemaal een belangrijke rol in de 

ontwikkeling van het NSDAP/AO-concept. Ik heb nog steeds de prachtige 

kleurenfoto van de Führer die ik kreeg van Katja's vriendin, een SS-weduwe. 

   Horst stelde me voor aan een sympathieke politiechef. 

   Willi gaf me per ongeluk een compliment toen ik hem een keer boos maakte en 

hij me een "Saupreuß" noemde. Mijn moeders meisjesnaam was Preuss. Ik ben in-

derdaad Pruisisch. 

   Een ziekenhuisbediende vroeg Albert eens waarom hij loog over het feit dat hij 

veteraan was. De VA had geen gegevens over hem. Eigenlijk had hij niet gelogen. 

Hij was inderdaad een veteraan: Geen Amerikaanse, eerder Waffen-SS. 

  

  

Een nieuw concept 
  

   Reizend door het Oude Land zag ik vaak verzetsleuzen in de vorm van graffiti. 

Maar het was onmogelijk om de kracht van de beweging te meten. Ook was het 

voor sympathisanten onmogelijk om contact te leggen en zich bij het verzet aan te 

sluiten. Het risico op arrestatie was erg groot. 

   Ik heb een nieuw concept ontwikkeld. Belangrijker nog, ik bracht het in de prak-

tijk. Op dat moment was ik nog een tiener. 

   Overzeese organisaties in een vrij land zouden het ondergrondse verzet voorzien 

van professioneel drukwerk. Ze zouden een uniform contactadres in het vrije land 

hebben. Vragenstellers kregen gratis proefliteratuur en hun eigen unieke "ID-

nummer" ("Kenn-Nummer") voor gebruik in toekomstige correspondentie in 
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plaats van hun echte naam en adres. Dit beschermde hun identiteit in het geval van 

een latere onderschepping van de post. 

   De onderzoeker die activist werd, rekruteerde zijn eigen celgenoten. Of bleef 

een "lone wolf". Hij ontving regelmatig kleine zendingen van ons. Deze werden 

gewoon vanaf meerdere locaties verstuurd en goed gecamoufleerd. Elke zending 

bevatte een "ontvangstformulier" dat de ontvanger invulde en naar ons terugstu-

urde. Als we die formulieren niet kregen, namen we aan dat er iets mis was gegaan 

en stopten we met de zendingen. 

   Voor grotere "celnetwerken" waren veel grotere hoeveelheden nodig. Zij werden 

op een andere manier bevoorraad. Er werden grootschalige "smokkel"-operaties 

georganiseerd. Deze waren uiterst succesvol. De totale verliezen aan manschappen 

en materiaal bleven extreem laag gedurende de decennia. 

  

   

Geboorte van de NSDAP/AO 
  

   Toen ik terugkeerde naar de VS, richtte ik een nieuwe organisatie op, gebaseerd 

op dit nieuwe concept. Deze staat bekend als de NSDAP/AO. 

   We hebben meteen 1000 hakenkruisstickers gedrukt en per luchtpost naar het 

Oude Land gestuurd. Ze kwamen net op tijd aan. Er verscheen er een op prime 

time televisie, geplakt op een verkiezingsposter voor Willi Brandt. 

   Veel Amerikanen beseffen dit niet, maar zelfs dictaturen houden vaak 

"verkiezingen", soms zelfs met meerdere "partijen". Maar het blijft een schijnver-

toning. En nog een onhandige schijnvertoning ook. In tegenstelling tot bijvoor-

beeld de huidige Verenigde Staten.  

   De drukker was een oude Rockwell-activist, George Adam Link. Hij zei dat hij 

wenste dat het 10.000 stickers waren geweest. Ik was geschokt. Hoe konden we er 

ooit zoveel betalen? Maar een jaar later was onze gemiddelde oplage 100.000 per 

stuk! Tegen die tijd was het derde nummer van ons tijdschrift, de NS Kampfruf, in 

de moedertaal uitgebreid naar een tabloidformaat op krantenpapier. We bezaten 

ook twee drukpersen voor kleinere opdrachten. 

   Deze uitbreiding was voor een groot deel te danken aan de hulp van geallieerde 

Amerikaanse organisaties! 

   Ik leerde al snel dat er twee soorten non-profits zijn. Het eerste type ziet andere 

non-profits als bondgenoten in een gedeelde zaak. Deze bondgenoten helpen 

elkaar. Het tweede type ziet andere non-profits als concurrenten voor dezelfde 

donoren. Ze proberen elkaar actief te saboteren. Helaas is het tweede type vaak 

succesvoller in fondsenwerving. Dat is het enige wat ze doen. Het eerste type con-

centreert zich op concreet werk voor het goede doel. 



4 

   Twee jaar later richtten we een Engelstalige nieuwsbrief op voor onze Ameri-

kaanse sympathisanten. Deze werd uiteindelijk ook uitgebreid tot een tabloidkrant 

op krantenpapier. Beide kranten verschenen meer dan een kwart eeuw in dat 

formaat. (Daarna zijn we overgestapt op een nieuwsbrief, voordat we alleen nog 

online gingen. Hardcopy bleef beperkt tot onze boekproductie, die sterk werd 

uitgebreid). 

   In het begin had ik een fulltime bijbaan. Ik besteedde zowel mijn loon als mijn 

vrije tijd aan mijn "baby". Later hoefde ik slechts parttime te werken. Uiteindelijk 

kon ik rondkomen van mijn neveninkomsten en anders fulltime werken voor mijn 

"baby". 

   Op een dag deed een vrijwilliger van een andere non-profit organisatie, Don in 

Canada, een suggestie: Jullie zouden dingen moeten verkopen! Wij doen dat en 

verdienen op die manier veel meer geld dan met abonnementen! 

   We hebben het geprobeerd. Het werkte. Iedereen was blij. Dit was in ieder geval 

het begin van mijn levenslange associatie met postorderbedrijven. 

   Dit vrijwilligerswerk heeft mijn organisatorische en sociale vaardigheden 

aangescherpt. 

   Werken met vrijwilligers is soms behoorlijk uitdagend, zowel in positieve als in 

negatieve zin. De relatie is uniek. Een werkgever kan een werknemer ontslaan. 

Een militair kan een ondergeschikte arresteren of zelfs executeren. 

  

  

Vrienden en collega's 
  

   Mijn eigen startende non-profitorganisatie bediende een zeer kleine en gespe-

cialiseerde niche die al lang vacant was. Het nieuws verspreidde zich snel. 

Uitstekende collega's meldden zich al snel als het ware voor dienst. Ze waren 

onder de indruk van mijn centrale concept en mijn inspanningen om van theorie 

tot realiteit te komen. Deze toegewijde, hardcore loyalisten waren vaak even oud 

als mijn ouders en zelfs mijn grootouders. Er was hier geen "generatiekloof"! We 

werden al snel goede vrienden. 

   Deze onbezongen helden van burgerzin waren onder andere: 

   Een journalist uit de jaren 1920. Hans was zijn huis ontvlucht toen de com-

munisten aan het einde van de Tweede Wereldoorlog binnenvielen.   

   Nog een vluchteling uit dezelfde regio. Erich had in de Eerste Wereldoorlog in 

het Duitse leger gevochten. Daarna emigreerde hij naar Amerika en werd Ameri-

kaans staatsburger. De dienstplichtraad wist dat hij lid was geweest van de Duits-

Amerikaanse Bund en vroeg of hij tegen Hitler wilde vechten. Zijn antwoord: Als 

Hitler de Verenigde Staten binnenvalt, zal ik natuurlijk het land verdedigen. 
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Samen met andere gelijkgestemden spendeerde hij de hele oorlog aan het graven 

van kuilen in een kamp in de VS. Ze zongen Duitse oorlogsliederen terwijl ze dit 

deden. Aan het einde van de oorlog kreeg hij eervol ontslag.  

   Mijn secretaresse en rechterhand staat echter zeker bovenaan de lijst. Gretch-

en werd een van mijn eerste en meest waardevolle medewerkers. Ik sprak tien-

tallen jaren dagelijks met haar aan de telefoon. 

   Dit is haar verhaal. 

   Haar oude familie Bund woonde al meer dan een eeuw in Amerika, maar sprak 

thuis nog steeds haar moedertaal en behield haar heilige etnische erfgoed. Zij was 

het enige familielid dat nog in leven was. 

   Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, wendde de moeder zich tot haar eigen 

zoon en zei: Als je thuiskomt in een bruin Amerikaans uniform, schiet ik je dood! 

   Toen deze zoon later aan de rechter vertelde dat hij weigerde deel te nemen aan 

Roosevelts misdadige aanvalsoorlog tegen het Duitse volk, werd de rechter wit en 

rende zonder een woord te zeggen de kamer uit. Hij bracht de oorlogsjaren door in 

de gevangenis als gewetensbezwaarde. 

   Na de capitulatie van Duitsland ging ze op een treinspoor zitten. Terwijl ze op de 

dood wachtte, begon ze na te denken. Misschien zou ze op een dag iets kunnen 

doen wat de moeite waard was, als ze bleef leven. Dat deed ze zeker! 

   Net als ik had ze vrijwilligerswerk gedaan in andere organisaties. Ze vond dit 

werk zinvol, maar niet helemaal bevredigend. Dat veranderde toen ze onze startup 

vond. 

   Het duurde een paar jaar voordat ik haar voor het eerst Engels hoorde spreken. 

Ze zei Fill 'er up! tegen een pompbediende toen ze stopte om te tanken op de te-

rugweg van het vliegveld. 

   Dit fragiel uitziende maar spijkerharde boerenmeisje woonde in een huis uit de 

pionierstijd met de originele open haard, een handpomp voor water en een bui-

tenhuis. s Nachts herinnerde ze bezoekers eraan dat ze moesten uitkijken voor 

Copperheads op weg naar het bijgebouw. 

   Ze vond het niet erg dat er een grote zwarte slang tussen de muren woonde. Die 

at knaagdieren. Muizen hadden twee van haar auto's vernield door in de motor te 

klimmen terwijl die nog warm was in de winter. 

   Haar huis was zo geïsoleerd dat de katten in de schuur inteelt en steriel werden. 

Toen zelfs de jonge volwassen katten één voor één begonnen te verdwijnen, dacht 

ze dat het waarschijnlijk het werk was van een grote uil. Dit huis stond midden in 

het bos aan het einde van een lange onverharde weg. Soms viel er een boom om 

die de weg versperde. Die haalde ze dan weg met een bijl. 

   Ze kocht altijd een auto die hoog bij de grond stond, zodat hij minder snel vast 

zou komen te zitten in de rijsporen van de onverharde weg. 
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   Haar levensfilosofie was eenvoudig: Laat je hart je vertellen WAAR je voor moet 

vechten en je hersenen je vertellen HOE je ervoor moet vechten! 

  

* * * * * 

  

   Een vrijwilliger die zowel betrouwbaar als bekwaam is, is goud waard! Een 

collega zei het zo: Zij die iets KUNNEN doen, WILLEN het niet. En degenen die 

iets willen doen, KUNNEN het niet doen. 

   Om ten volle gebruik te maken van vrijwilligers, is het vaak nodig om zich in 

alle bochten te wringen om tegemoet te komen aan zowel hun sterke als hun 

zwakke punten. Gretchen weigerde bijvoorbeeld botweg om een computer aan te 

raken. Ze gebruikte een oude manuele typemachine. 

   Dit kan resulteren in een nogal bizarre methodologie, werkstroom en organisa-

tiestructuur. In elk geval begonnen mijn organisatorische vaardigheden zich te on-

twikkelen. 

      Ik had dagelijks telefonisch contact met collega's verspreid over Amerika en 

Europa. Maar het was niet ongewoon om elkaar jarenlang niet persoonlijk te zien. 

Natuurlijk keken we erg uit naar zulke ontmoetingen! Ik herinner me één voorval 

in het bijzonder. Het was mijn eerste reis naar Zweden. Toen een mooie jonge 

vrouw de deur opendeed, dacht ik dat het waarschijnlijk de dochter van mijn 

collega was. Ik kruiste mijn vingers. Maar geen geluk. Ze was zijn vriendin! In 

tegenstelling tot de meeste van mijn collega's toen, was hij van mijn eigen leeftijd. 

   Tegen de tijd dat ik in de twintig was, was ik al een redelijk competente be-

heerder, althans naar de maatstaven van kleine non-profitorganisaties. Sommige 

hadden een kleine fulltime staf en andere alleen vrijwilligers. Ik heb met beide 

soorten gewerkt. 
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